
 

 

 

 

 

 

 

Joepie! Het was weer zover! 

De vijfdeklassers waren 

helemaal klaar voor de dag 

van de jeugdbeweging. 

Ze sjorden een heus 

hindernissenparcours. 

Meester Ward haalde zijn mosterd bij de scouts waar 

hij zelf lang actief was. Een kar vol hout en enkele 

rollen touw zorgden voor een namiddag bouwplezier. 

Gelukkig konden we ook rekenen op de helpende handen van Luce haar pepe en 

de ouders van Lukas, Ayline en Andreas. Dank je wel! 


