
 

De Vleugel VS Marke 
De leerlingen van de Vleugel schreven eerst een 

e-mail en daarna een brief met pen en papier 

naar hun correspondentieklas in Marke. 

Vandaag ontmoetten de beide klassen elkaar en 

gingen een heuse laddercompetitie aan. 

En de winnaar was … de Vleugel! 

Wij kunnen goed voetballen. 

Boys only please. 

In deze school zit wel talent! 

Meisjes zijn veel toffer. 

Vind je niet? Echt hé? 

Say Cheese, girlfriends! 

VCSM bovenaan? Kan echt niet! 

Welke challenge zullen we 

kiezen? Winnen wordt een eitje! 


