
Rust zoeken in de natuur 
Het is juni … dus de proeven komen eraan. Klas vijf zocht nog één keer 

pure ontspanning in de natuur. We trokken er met gids Mark op uit om de 

Markse natuur te verkennen. Af en toe hielden we halt voor enkele weetjes 

of enkele rustgevende activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geblaat van de schapen 

inspireerden ons om  

een Haiku te schrijven. 

We verkenden het (zelf) aangeplante bos bij de Pauvre Leute. 

Gelukkig werden we niet overvallen door Ambrosius de struikrover! 

Ook staken we de waterpoel in de nieuwe industriezone over. 

De Brakelstraat en Spinnersstraat deden ons het Vlas herinneren. 

Ne een verkwikkende pauze bij de heldenroute gaven we elkaar een 

relaxerende massage. Wat genoten we van al dat moois! 


